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Kunstenares Davitha schetste verschillende facetten van Jezus:
‘De 40-dagentijd mag flink schuren’

De 40-dagentijd is dé periode om stil te worden en te focussen op wie Jezus is en wat
Hij voor ons heeft gedaan. Voor wie daarbij inspiratie of een steuntje in de rug kan
gebruiken, biedt het 40-dagen dagboek van kunstenares Davitha van de Kuilen
soelaas. Maar pas op, het kan schuren.

In het 40-dagen dagboek van kunstenares Davitha (35) leren we verschillende kanten van
Jezus kennen aan de hand van zorgvuldig geselecteerde kunst door kunsthistoricus Robin
van Deutekom en stiltecoach Joline Zuidema. Laat je raken of verrassen door Jezus de
Bourgondiér, Jezus de Wildeman of Jezus, de Man die weende.

“‘Deze aspecten van Jezus zijn allemaal respectvol bedoeld en gebaseerd op Bijbelteksten
en het gelijknamige boek van Anselm Grin”, vertelt Davitha. “Jezus de Wildeman zien we
terug in het verhaal over de kooplieden die de tempel gebruiken om hun waar aan te prijzen.
Jezus wordt boos en gooit de tafels omver. Jezus de Bourgondiér zien we bij de bruiloft te
Kana, waar hij water in goede wijn verandert. En in het kortste vers van de Bijbel, Johannes
11:35 lezen we over Jezus, de Man die weende. Dat Jezus ook een mens was die verdriet
had, heeft mij het meest geraakt.”

In 2017 kampte Davitha veel verdriet vanwege een onvervulde kinderwens. Dat Jezus haar
verdriet zag en met haar mee huilde, gaf haar een diepe vertroosting. Ze wilde Hem beter
leren kennen. Tijdens de 40-dagentijd sloot ze zich op in haar atelier, waar ze aan de hand
van het Johannesevangelie prenten maakte over wie Jezus was. Ze schreef daarbij korte
tekstjes. Tijdens die periode bundelde ze die, samen met stiltetips en kunstwerken uit de
kunstgeschiedenis tot een online Kunstretraite die deelnemers de iedere dag van de 40-
dagentijd in hun e-mail kregen. Later bundelde ze dit tot een e-book en een paperback en zo
werd het 40-dagen dagboek geboren.

Wat is de kracht van kunst in het 40-dagen dagboek?

“Sommige beelden van Jezus raken je meteen en andere zullen schuren. Wat mij verraste
én confronteerde, was dat een van de kunsthistorici het beeld van Jezus aan het kruis had
uitgekozen met winkeltasjes in zijn handen. Het is een werk van Banksy: Christ with the
Shoppingbags. Het dagboek nodigt uit om er eens aandachtig bij stil te staan door middel
van een korte overdenking met de vraag: ‘Op welke manier kruisigen wij Jezus in deze tijd?”

Je noemt het dagboek een kunstretraite. Die retraite doe je in je eigen omgeving.
Welke handvatten krijgt de lezer om zich terug te trekken en op God te richten?

“Dit boek geeft handvatten tot een laagdrempelige manier om je even terug te trekken en op
God te focussen. De lezer bekijkt aan de hand van dit dagboek elke dag een kunstwerk over
Jezus, leest een daarbijbehorende overdenking en kan de stiltetips van stilteocach Joline
Zuidema uitvoeren. Het vraagt iets meer inspanning dan een gemiddeld dagboek met
overdenking. Je kunt er bewust ruimte voor maken in je agenda. De ene dag is bijvoorbeeld



de opdracht om een rondje te wandelen aan de hand van een overdenking en de andere
dag kun je een lied luisteren.”

Davitha besluit “Ik heb zelf zoveel gehad aan de rust die ik nam tijdens de 40-dagentijd in
2017, ik hoop daarom ook dat de lezer in de komende 40-dagen tijd met behulp van dit
dagboek mag ervaren wie Jezus voor hem of haar wil zijn.”

Het boek kun je bestellen als e-book of paperback via onlinekunstretraite.nl.

Beelden van Jezus, Davitha van de Kuilen, Onlinekunstretraite.nl, 135 blz., paperback,
€27.99.



